Salon de Praam

Paul van Dongen

‘Voorgoed voorbij bestaat niet’

Het tekenen naar de natuur is de drijvende kracht achter het werk
van Paul van Dongen. Hij verbeeldt mensfiguren, portretten,
bloemen, planten, het landschap en dieren. Hiervan is de mens
het hoofdmotief in zijn werk. Mannen en vrouwen in hun naakte
bestaan, waarbij zij zich uitdrukken in houdingen en standen, de
taal van hun lichaam.

In Salon de Praam bij boekhandel Praamstra zijn een vijftiental
werken te zien, als een bloemlezing uit van Dongens werk.

Meer informatie en werk vindt u op www.paulvandongen.com
Te koop bij Praamstra zijn twee recente uitgaven:

- ‘Voorgoed voorbij bestaat niet’
- ‘Paul van Dongen etsen, tekeningen, aquarellen.’
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